
   

 

  
Shazia Din-Gill 

Ik groet u in de Naam van Onze Heer Jezus! 

Mijn naam is Shazia Din-Gill, en ik woon nu ongeveer 30 jaar in Nederland. 

Regelmatig reis ik naar Pakistan. Dit jaar was mijn reis naar Pakistan  

extra bijzonder, want ik had namelijk de kans om een bezoek te brengen 

aan de naaischool 89Shalom=. Daar ontmoette ik een groep jonge vrouwen 

die met veel enthousiasme en toewijding leerden hoe ze kleding kunnen  

maken en repareren. Het was prachtig om te zien hoe ze vol passie en in- 

zet bezig waren met hun lessen. Wat me ook raakte was, dat er twee  

vrouwelijke docenten waren die hen begeleidden.  

Eén van hen was nog vrij jong, terwijl de andere wat meer ervaring had.  

Tijdens mijn bezoek had ik de gelegenheid om met de leerlingen te praten. 

 Ze vertelden me dat ze het enorm leuk vinden om deze lessen te volgen  

en dat ze er veel van leren. Hun motivatie en harde werk hebben me diep 

geraakt. Als extra  

ondersteuning hebben  

we acht nieuwe naai- 

machines kunnen 

kopen. Ik ben heel  

dankbaar dat God ons  

zulke mooie kansen  

geeft om elkaar te 

te ondersteunen en 

een verschil te maken 

in elkaars leven. 

Moge Hij ons blijven 

zegenen in alles wat we doen.  

De naailessen beginnen altijd met gebed, zang en daarna wordt er gele- 

zen in de Bijbel. Dat gebeurt onder toezicht van broeder Mohsin en zijn 

vrouw. De ouders van deze meisjes zijn heel blij dat hun dochters leren  

om kleding te maken. Hartelijk dank, ook namens de meisjes en de ouders. 

Gods zegene jullie allemaal!                  Shazia Din-Gill 

Evangelisatie Mudasar Masih 
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kinderen, waarvan de ouders in baksteen-

fabrieken werken. Wij geven les in drie 

verschillende fabrieken. Ik ben dankbaar dat 

wij de kinderen ook mogen leren over het 

Woord van God. Elke ochtend wordt er tijd 

genomen om met de kinderen Psalmen en 

liederen te zingen. Zij horen het Woord van 

God en leren Bijbelverhalen. De kinderen 

genieten hiervan. Laatst sprak ik een echt- 

paar dat zo blij was dat de Bijbelverhalen  

aan de kinderen in Urdu verteld worden en  

dat de kinderen Bijbelverzen en het <Onze 
Vader= in het Engels leren. De ouders zijn blij 

dat hun kinderen nu twee talen leren. Zij zelf 

spreken alleen Punjabi, een grove taal dat je 

niet met Urdu kan vergelijken. De ouders zijn 

zo trots op hun kinderen en daar ben ik 

dankbaar voor. Ze maken vooruitgang en 

tonen de wil om het Woord van God te leren. 

Daarnaast ontwikkelen ze zich in wijsheid.  

De kinderen kunnen hier tot het vijfde leer- 

jaar blijven en daarna proberen we hen nog 

een jaar extra te begeleiden.  

De boeiende verhalen die we van de ouders  

en kinderen horen, zijn inspirerend. Onlangs 

sprak ik met Raja (zie foto rechts onder). Hij 

vertelde dat hij samen met een andere  

jongen twee jaar in dezelfde klas heeft 

gezeten. Hij is nu oud genoeg om naar een 

andere school te gaan, maar hij blijft komen. 

Raja helpt nu zelfs de jongere kinderen. Ik  

vind het mooi dat hij op zo9n jonge leeftijd al 
een rol als 8docent9 vervult en anderen 
bemoedigt. Na schooltijd werkt hij met zijn 

ouders in de fabriek. Hij vertelt aan andere 

kinderen dat het onderwijs gratis is, dat ze 

vaak eten en speelgoed krijgen en dat ze  

gratis boeken en tassen ontvangen. Door  

zijn enthousiasme heeft hij zelfs drie jonge 

kinderen overgehaald om ook naar school  

te gaan. 
De afgelopen tijd heeft Asian Care veel voor 

ons gedaan en daar zijn we heel blij mee. We 

hopen dat deze kinderen hun opleiding tot  

het tiende leerjaar kunnen voortzetten en 
daarna nog verder kunnen studeren. Dit is 

allemaal mogelijk dankzij de gebeden van  

onze broeders en zusters in Nederland. 

Hartelijk dank voor uw steun en God  

zegene u allen! 

Mudasar Masih 

 
 

 

Shazia (staand) met de meisjes 

Raja 

Ik groet jullie allemaal 

vanuit Pakistan.  

Mijn naam is Mudasar 

Masih, ik ben evangelist 

en samen met mijn vrouw 

geven wij schoolles aan  



Goederen voor Mission Schools in Pakistan 

 

 

 

Nieuws van David en Leah Oriz uit Israël 
Wij mochten onlangs weer informatie ontvangen van David en Leah Ortiz. Leah schreef: 

<De Geest van de Heer God is op mij, omdat de Heer mij heeft gezalfd. Om goede tijdingen aan de armen 

te prediken; Hij heeft Mij gestuurd om de gebrokenen van hart te genezen, om de gevangenen de vrijheid 

te verkondigen, en de opening van de gevangenis voor degenen die gebonden zijn; Jesaja 61:1 

We hebben deze waarheid meer dan ooit nodig in Israël. Wij hebben 

Yeshua9s genezing van gebroken harten hard nodig, maar ook de genezing 

van lichaam en geest en de vrijlating van alle 73 gijzelaars uit Gaza. Wij, 

als gelovigen, bidden hiervoor tot Yeshua, maar wij bidden dat het volk Israël dat ook zal doen en 

zich zal wenden tot hun Messias die de bron is van genezing, leven en verlossing.  

Wij hadden op 13 februari één van de meest opwindende distributies die ik ooit heb meege-

maakt. Wij ontvingen dozen met levensmiddelen die drie trappen naar boven moesten worden 

gebracht. Er moesten 165 tassen gemaakt worden voor de holocaust overlevenden. Er meldden 

zich hiervoor veel vrijwilligers uit de gemeente, en drie mannen (zie foto) van een drugs- en 

alcoholherstelprogramma dat wordt geleid door een lid van onze gemeente. Wat me verbaasde 

en enthousiast maakte, was dat alle dozen naar boven waren gebracht en 165 tassen in 50 

minuten gevuld waren. Elke persoon kreeg een tas met levensmiddelen en een warme deken. Er 

werden ook 20 geïllustreerde kinderbijbels gedoneerd. De mensen kwamen zelf langs om de 

tassen te halen. Wanneer iemand niet in staat was om te komen, werd de tas bezorgd. Ik ben 

dankbaar voor de liefde en bezorgdheid van de vrijwilligers voor de holocaustoverlenden. Er 

waren liefdevolle gesprekken er was een zeer goede en warme sfeer. De mensen reageerden op 

Gods Liefde en Zijn aanwezigheid in ons centrum. Deze maand konden we ook 20 gezinnen van 

ex-moslims het broodnodige leveren. We waren in staat om vier behoeftige gezinnen van Joodse 

gelovigen met hun energierekeningen te helpen. Vier nieuwe gelovige immigrantengezinnen uit 

Rusland met veel kinderen konden we helpen met voedseltassen en dekens. We leverden ook schoonmaakmiddelen en andere 

items aan het drugs- en alcoholherstelprogramma. Onder de vele dankbrieven was onder meer dit bericht van een nieuwe 

Russische immigrant met vijf kinderen die voedselpakketten en een deken ontving: <Hartelijk dank voor alle hulp! We ontvingen 

al uw gaven met grote vreugde en dankbaarheid. We zien daarin de liefde van Jezus de Messias, Die Zijn volk verzamelt voor Zijn 

glorie en voor de redding van alle naties!= 

Wij bidden dat het volk Israël zich tot hun Messias zal wenden, Die de bron is van genezing, leven en verlossing. Wij bidden voor 

genezing naar geest, ziel en lichaam voor de gebrokenen van hart en juist ook voor de gijzelaars in Gaza en hun vrijlating. 

Dank U wel voor uw hulp zodat wij dit werk kunnen voortzetten in de naam van Yeshua, onze Heer.  

Wij wensen u Gods zegen,    David en Leah Ortiz 

            

 

 

 

 

 

 

 

Ook volwassenen zijn 

blij met een kinderbijbel! 

Wij zijn dankbaar dat wij ventilators, schoolstoelen, bamboegordijnen, waterkoelers en schoolborden konden 

aanschaffen voor de schoolkinderen in Pakistan! Wij willen alle gevers hartelijk danken! 

 


