
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

OVERSTROMINGEN IN PAKISTAN 
Hevige moessonregens hebben geleid tot de ernstigste overstromingen in de  

recente geschiedenis van Pakistan, waarbij dorpen zijn weggespoeld en ongeveer 

3,4 miljoen kinderen hulpbehoevend zijn en een verhoogd risico lopen op door 

water overgedragen ziekten, verdrinking en ondervoeding, zoals vermeld in de 

UNHCR Goodwill-ambassadeur.  

Christelijke gezinnen die door overstromingen zijn getroffen en in een christe- 

gemeenschap wonen of in sloppenwijken, zoals Kachi Abadi, ontvangen van  

de overheid meestal geen hulp. Veel huizen van families in Kalaswala en Lahore  

zijn verwoest, terwijl openbare gezondheidsvoorzieningen, watersystemen en 

scholen zijn beschadigd. Jonge kinderen leven met hun familie in de openlucht, 

zonder drinkwater, zonder voedsel en zonder middelen van bestaan, en worden 

blootgesteld aan een breed scala aan nieuwe gerelateerde overstroming risico's  

en gevaren. Een derde deel van dit enorme land wordt door deze situatie geteisterd. 

Wij konden aan zo9n 90 gezinnen voedsel geven, ofschoon het een druppel op een 

gloeiende plaat is.  

 
 

 

De naailessen worden nu ook bijgewoond door moslim vrouwen. Bid dat zij de    

Liefde van God mogen zien en Jezus zullen aannemen als hun Heer en Verlosser! 

 
       

 

                         

 

 

Persoonlijk 
Ik ben het licht der wereld;  

wie Mij volgt, zal… Joh 8:12  
Gij zijt het licht der wereld….  
Matth. 5:14 

De donkere dagen rond Kerst zijn een 

veelgehoord begrip. God maakte ooit 

scheiding tussen licht en duister, tussen dag 

en nacht. Het is opmerkelijk dat overdag fel 

licht van de zon de aarde verlicht en in de 

nacht zien we talloze 8zonnen, manen en 
sterren9 die hun lichtstralen in het heelal 

werpen. Een onbegrijpelijk gebeuren maar 

door de moderne wetenschap worden raads-

els langzaam ontrafeld. God is nog groter en 

nog almachtiger dan we vroeger beseften. 

Zeker is dat alleen onze zon al, naast een 

sterk licht, ook een enorme hitte uitstraalt. 

Dan neemt men in het heelal ook nog don-

kere gaten waar. Dat doet me denken aan de 

woonplaats van God die een ontoegankelijk 

licht bewoont volgens de Bijbel, 1 Tim.  

6:16. God is onaantastbaar, maar hoe 

kwetsbaar zijn wij mensen. De Here Jezus 

belooft ons, dat als wij Hem volgen, dat we 

nooit meer in de duisternis zullen wandelen. 

En daar-naast noemt Hij ons vervolgens ook 

Licht-dragers, die zelf ook Licht uitstralen 

dat door mensen wordt gezien, niet als een 

soort van lantaarn, maar wordt opgemerkt 

doordat ons spreken en onze daden Gods 

liefde uiten in menslievendheid. Onze eigen 

beperkingen kunnen verduisterend werken. 

Zo verwijt Jezus de Farizeeën in Matt 6:23 

8Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe 
groot is dan de duisternis!9  
Laten we bidden dat het Licht van Jezus in 

ons blijft en gezien mag worden door de 

mensen in nood, zodat hun belangstelling 

wordt opgewekt naar wat Jezus voor hen 

doen kan. 

 

Vaak voelen we ons beperkt, door licha-

melijk ongemak of een te volle agenda en 

niet te vergeten, het geld dat onvoldoende is 

om alles wat ons is opgedragen door de  

Heer. Maar God benadrukt dat we ons geen 

zorgen hoeven te maken over voorziening. 

Wel leert Jezus ons bidden en daar valt ook 

ons dagelijks brood onder. De vergeving die 

het Onze Vader noemt is noodzakelijk om  

de afstand tussen ons en anderen weg te 

nemen. We zijn dankbaar voor alle hulp die 

we ontvangen en met name wat we daarmee 

voor Pakistan mogen doen. We zien ook in 

2023 uit naar deze voorzieningen.  

 

Samen met de medebestuurders wens ik u 

Gods rijke zegen voor Kerst en het Nieuwe 

Jaar. 

 

Matthias van der Weide  
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Families wonen in tenten na 

de overstroming 
Voedsel distributie in 

Kalaswala 

NAAISCHOOL PAKISTAN 
 

 

Huizen totaal verwoest in Kalaswala 



MISSION SCHOOLS 
Met de kinderen van de Mission Schools gaat het goed. Naast het schoolmateriaal, worden ook de christelijke normen en waarden 

geleerd. Wat ze leren, proberen ze in  praktijk te brengen. Zo is het vloeken in Pakistan een gewone zaak. De kinderen leren dat 

dit niet hoort en vertellen dit aan familieleden en andere kinderen, wanneer ze vloeken. Ook zien ze op de zondagschool dat de 

kinderen van de Mission School meer bijbelkennis hebben en veel bijbelteksten uit hun hoofd weten. Ouders van kinderen die 

naar andere scholen gaan, willen daarom ook hun kinderen naar de Mission School sturen.  

De kinderen van de ouders die in een steenfabriek werken (die nooit naar school waren geweest) boeken ook vooruitgang. Ze 

leren zelfs enkele Engelse woorden. Waar wij ontzettend dankbaar voor zijn, is dat er zo9n 40 kinderen ook de 
zondagschoollessen bijwonen! Wij vragen uw gebed voor de kinderen en ouders dat ze Jezus mogen leren kennen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISATIE ONDER HOLOCAUST OVERLEVENDEN 
De weinigen die nog in leven zijn die de Holocaust hebben overleeft in Israël, worden met regelmaat bezocht. David en Leah 

Ortiz realiseren dat de tijd  die hun nog rest om het evangelie aan hen te verkondigen kort is, omdat er geregeld iemand overlijdt.  

In september hebben ze een groep van 25 personen uitgenodigd voor een maaltijd bij hun thuis. Twee gemeenteleden uit 

Oekraïne hebben gekookt en twee muzikanten uit Belarus hebben een getuigenis gegeven en gezongen. 

 

In november hebben ze allemaal een pakket ontvangen met o.a. levensmiddelen. 

Bid dat deze lieve ouderen die zoveel hebben meegemaakt, hun nood om gered te worden zullen zien en Jezus zullen aannemen 

als hun Heiland! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Zondagschool in de steenfabriek -Jezus het Licht der wereld! Schoolkinderen in Klasawala 

Leah verwelkomt de gasten Boris uit Belarus geeft een getuigenis  


