
   

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mission School Pakistan  
De kinderen van de Mission School 

maken het goed. De ouders zijn heel 

dankbaar dat hun kinderen naar school 

kunnen gaan.  De laatste twee weken 

leren ze Bijbelteksten uit hun hoofd die 

te maken hebben met de geboorte van 

Jezus. Het onderwerp is:” Jezus, Licht 
der wereld”.  
Ons gebed is dat de kinderen voor 

velen ook een lichtje mogen zijn in het 

dorp waar ze wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kerstpakketten voor 

gezinnen 

Net zoals overal in de wereld, zijn ook 

in Pakistan de prijzen van 

levensmiddelen enorm gestegen .Veel 

producten zijn twee- a driemaal 

duurder geworden! 

Voor de families van de schoolkinderen 

zouden wij graag voedselpakketten 

willen maken voor Kerst. 
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Israël 
Wij worden regelmatig op de hoogte gehouden door David en Leah Ortiz 

over de situatie in Israël. Zij wonen daar en schreven het volgende: 

Wij proberen overal waar mogelijk te helpen. Het land is in een enorme     

nood. Niet alleen zijn er veel Palestijnen dakloos, maar ook veel Israëliërs. 

Meer dan 250.000 Israëliërs uit 105 steden en dorpen werden  

geëvacueerd, zowel in het noorden en zuiden van het land. Wij proberen 

de mensen overal onder te brengen. In universiteiten, kerken en bij de 

bewoners. Ook vluchtelingen uit Oekraïne die alleen met een koffertje zijn 

weggegaan, proberen we te helpen.  

Meer dan 70.000 personen hebben hun banen verloren of hebben geen 

salaris meer ontvangen en veel bedrijven gaan failliet, omdat ze een 

lange oorlog verwachten.  

Twee van onze zoons, Ariël en Nathan, zitten ook in het leger. Enkele 

weken geleden werd een medesoldaat van de eenheid van onze zoon 

Ariël op de snelweg doodgeschoten door een terroristische sluipschutter, 

terwijl hij van de basis naar zijn huis ging voor een paar vrije dagen. 

Hoewel het hartverscheurende en ontmoedigende dingen zijn, zei Ariël 

dat er heel weinig tijd is om te huilen en te rouwen in tijden van oorlog. 

Ze moeten opstaan en verder gaan.  

Gedurende deze tijd zijn we heel druk bezig met het brengen van Bijbels 

naar Arabische gelovigen in Nablus (het Bijbelse Schehem, nu een 

Arabische stad), waarbij wij ons huis voorbereiden voor het geval er zich 

in het noorden een nieuw front opent met de Hezbollah. Mensen worden 

daar vandaan geëvacueerd en ze bellen om te zien of we ruimte voor hen 

hebben, meestal gezinnen van vijf personen. We geven informatie aan 

sommige van deze families over andere beschikbare accommodaties, 

zoals in Ariël University, kerken en hotels in verschillende plaatsen. 

 

Wij willen u vragen voor Ariël en Nathan, maar ook voor alle soldaten en 

de hele situatie in Israël te bidden. Ook voor David en Leah voor kracht 

en wijsheid in alles wat ze doen.  

Giften voor Israël worden naar David en Leah overgemaakt voor hulp die 

zij daar bieden aan degenen die het nu hard nodig hebben. 
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Leah Ortiz schreef het volgende: 

Elk jaar maken kinderen op basisscholen 

in Israël verschillende Chanoeka- 

Menora9s (kandelaars), met 9 takken 
(armen) die licht geven. Veel gelovigen  

in Yeshua gebruiken dit feest om het volk 

van Israël te laten zien dat Yeshua de 

8dienaars-kaars9 is (kaars die de andere 

kaarsen aansteekt) die de dienaar van 

Jehova is, en dat Hij de ware eeuwige 

overwinning voor Israël is. Hij is het ware 

Licht dat licht geeft aan iedereen die  

in de wereld komt. Jezus zei: ”ik ben het 
Licht van de wereld”.  

Het is ongelooflijk dat de profeten in het 

Oude Testament al profeteerden dat op 

een dag de Messias, de Verlosser, in de 

wereld zou komen en geboren zou  

worden als Koning der Joden in het kleine, 

onbeduidende stadje Bethlehem.  

Ondanks het feit dat de meerderheid van 

Zijn eigen volk hem zou afwijzen, zou hij 

zijn verbondsgenade en barmhartigheid 

met hen nakomen. Als een herder zoekt 

Hij naar Zijn verloren schapen. Het is ook 

ongelooflijk dat elke natie op aarde een 

dag heeft gereserveerd om deze 

ééngeboren Koning van de Joden te 

aanbidden, net zoals de drie koningen uit 

het oosten van de oudheid dat deden”. 

 

Laten ook wij Jezus aanbidden. Niet  

alleen met Kerst, maar elke dag. Hij die 

het Licht is en ons pad wil verlichten, 

zodat wij alle ‘kuilen en oneffenheden 
zien, zodat wij niet hoeven te struikelen. 

Hij leidt ons naar de weg die wij moeten 

gaan en zal ook in 2024 ons pad 

verlichten! 

 

Namens het bestuur en vrijwilligers,  

wens ik u prettige Kerstdagen toe en een 

gezegend en gezond Nieuwjaar! 

 

Elisabeth Verschoor-Eikenboom 

 
 

Jezus, het ware 

licht, dat ieder 

mens verlicht 

en naar de 

wereld kwam. 

 

Leah, met haar zoon 

Ariël en zijn gezin 

 



 

Mission School Pakistan  
De kinderen van de Mission School maken het goed.  

De ouders zijn heel dankbaar dat hun kinderen naar 

school kunnen gaan. De laatste twee weken leren ze 

Bijbelteksten uit hun hoofd die te maken hebben met 

de geboorte van Jezus. Het onderwerp is:” Jezus, 
Licht der wereld”. Ons gebed is dat de kinderen voor 
velen ook een lichtje mogen zijn in het dorp waar ze 

wonen.  

 

Kerstpakketten voor gezinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid voor de christenen in Pakistan 

In Jaranwala, Faisalabad in de provincie Punjab, een christelijke wijk 

waar zo’n 5000 gezinnen wonen, werden veel gezinnen aangevallen.  

Huizen, winkels en meer dan 21 kerken werden in brand gestoken en 

geplunderd. Enkele moslims beweerden dat ze christenen hadden 

gezien die pagina’s uit de koran hadden verscheurd en ongeoorloofde 

opmerkingen op de andere pagina’s hadden geschreven, wat niet het 
geval was. Dit werd door de luidsprekers van de moskee omgeroepen, 

die normaal vijf keer per dag gebruikt worden voor gebed. De moslims 

werden aangespoord om te protesteren tegen de vermeende 

godslastering door de christenen. Veel gezinnen zijn gevlucht. 

Sommigen renden op blote voeten en sommigen vluchtten in riksja's 

(een soort fiets met een karretje) zonder iets uit hun huis mee te 

nemen. Overal heerste chaos en honderden moslimmannen raasden door de straten. De menigte groeide enorm en de 

woede van de moslims naar de christenen toe ook. Nadat de woede na enige tijd een beetje bedaard was, zijn de 

gezinnen teruggekeerd, maar velen hadden geen huis meer. Ook enkele kinderen van de Mission School en ouders 

van deze kinderen werden na dit voorval gediscrimineerd. Enkelen mochten niets meer kopen in de winkels.  

De situatie is nog steeds erg moeilijk voor veel christenen. Wij willen u daarom oproepen om voor hen te bidden.  

Net zoals overal in de 

wereld, zijn ook in 

Pakistan de prijzen van 

levensmiddelen enorm 

gestegen. Veel 

producten zijn twee- 

soms driemaal zo duur 

geworden. 

Aan de families van de 

schoolkinderen zouden 

wij graag voedsel-

pakketten willen geven 

voor Kerst.  
  


