
   

 

  
 

Nieuws van David en Leah Oriz uit Israël 

Wij mochten onlangs weer informatie ontvangen van 

David en Leah Ortiz. 

Op 3 november schreef Leah: “We zijn op dag 394 

van deze oorlog tegen terroristische organisaties aan 

de grenzen van Israël en daarbuiten, die voortdurend 

oproepen tot de vernietiging van Israël.  De hagel van 

raketten en aanvalsdrones van Hezbollah in het 

noorden is meedogenloos, terwijl 101 gijzelaars nog steeds gevangen 

gehouden worden door Hamas in Gaza. Het pure kwaad achter deze 

organisaties kan alleen verslagen worden door gebed, terwijl de moedige 

Israëlische soldaten worden gesteund die op de grond, in de lucht en op 

zee vechten. Het verlies van mensenlevens aan beide kanten is 

afschuwelijk. Oorlog is verschrikkelijk, leugens en bedrog zijn ook 

keuzewapens, waardoor mensen aan hun lot worden overgelaten 

aangaande wat ze moeten geloven en waar ze op moeten vertrouwen. 

Verwarring en haat voeren de boventoon. Ik had vanochtend op mijn hart 

om te bidden voor die dappere gelovige journalisten die proberen de 

waarheid van Gods woord te verspreiden en wat er werkelijk gebeurt. 

Dit is de realiteit van het dagelijks leven hier, maar toch voelen we de 

vrede die alle begrip te boven gaat diep in onze ziel, wetende dat wat er 

ook gebeurt, God met ons is (Emmanuël). Het is gewoon waar. 

We hebben op 1 november een 

gezegende voedsel-, kleding- en 

lectuurdistributie gehad voor 145 

overlevenden van de Holocaust die 

we aan hen hebben gegeven.  

Tanya en Valera zijn standvastige 

werkers. Zij bemannen onze  

boekentafel en begeleiden  

degenen die meer over de Bijbel willen weten.  

Er is zoveel verwarring over de gesprekken over een staakt-het-vuren in 

Libanon en over de gijzelaars en wat er nog over is van Hamas, maar God 

Is niet in de war. Waar de mensen zich niet van bewust zijn die aan deze  

gesprekken deelnemen, is dat God elk woord hoort! Daarom blijven wij 

bidden en vertrouwen! Al het andere put ons uit! 

      David en Leah Ortiz 
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genen die meer willen weten over de 

Bijbel. Zij deelden veertig  boeken uit 

plus twee Nieuwe Testamenten in 

grote letters en een Bijbel.     

Een paar mensen kwamen boeken 

halen om aan buren en familieleden 

te geven. 

daarnaast hebben we deze dingen 

aan 145 overlevenden gegeven  

Tanya en Valera, standvastige 

werkers die onze boekentafel 

bemannen en degenen die zoeken, 

opvolgen, deelden veertig boeken 

uit plus twee Nieuwe Testamenten 

in grote letters en één hele Bijbel, 

zowel het Oude als het Nieuwe 

Testament, aan wie ze maar wilde 

ontvangen. 

Een paar mensen kwamen boeken 

halen om aan buren en familieleden 

te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

  

 

  

Editie 3- december 2024 

  
 

Want een Kind 

is ons geboren, 

een Zoon is ons 

gegeven. En men 

noemt Zijn naam       

….Vredevorst 

Binnenkort vieren wij de geboorte van  

Jezus. Zangkoren en zondagschoolleidsters 

zijn al weken bezig met de voorbereidingen 

voor een mooi Kerstprogramma. God kan  

het programma en de liederen gebruiken  

om de harten van mensen aan te raken. Zelf 

ken ik een echtpaar dat door het horen van 

Kerstliederen, gezongen door kinderen, hun 

hart aan Jezus hebben gegeven. Ze hebben 

een eigen stichting en helpen gezinnen in 

nood en organiseren kinderkampen. Ze  

doen het nu al meer dan 30 jaar!  

Het nieuws over de geboorte van Jezus gaf 

de herders en de drie wijzen grote vreugde. 

Voor Herodes was dat niet het geval. Hij 

wilde niks van Jezus weten en zag Hem als 

zijn rivaal. Hij liet alle kinderen onder de 

twee jaar vermoorden. Wat een leed voor  

de ouders. Herodes wilde zelf alle eer en 

aanbidding ontvangen. Hoe staat het met 

ons hartsgesteldheid? Zijn wij blij met  

Jezus en bereid om Hem alles wat ons 

kostbaar is te geven, net zoals de drie  

wijzen? Behoort heel ons hart Hem toe of 

slechts een deel? Zitten wij zelf nog op de 

troon van ons hart en doen wij wat wij doen 

om gezien en geprezen te worden? Laten  

wij onszelf onderzoeken en stilstaan bij de 

geboorte van Jezus. 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven…En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,  

Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 

Jezus wil en kan alles voor ons zijn. Niks is 

voor Hem te wonderlijk. Bij twijfel en 

verwarring wil Hij onze Raadsman zijn, bij 

zwakte is Hij de Sterke God. Hij is onze 

Hemelse Vader die voor ons wil zorgen en 

bij onrust kan Hij Vrede en rust geven.  

Zelfs wanneer er oorlog is, kunnen wij de 

Vrede van God ervaren die alle begrip te 

boven gaat, zoals Leah uit Israël schrijft en 

ervaart. 

Laten wij, net zoals de herders en de drie 

wijzen, buigen voor Koning Jezus en Hem 

aanbidden en heel ons hart aan Hem geven.  

Mede namens het bestuur wil ik u hartelijk 

danken voor uw gebed en financiële 

ondersteuning en wens u Prettige  

Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar 

toe! 

 Elisabeth Verschoor-Eikenboom 

Gebed voor Israël 

Op 6 december hebben David en Leah weer voedselpakketten 

uitgedeeld aan o.a. nieuwe geïmmigreerde Joodse gelovigen en aan 

andere gezinnen in nood. Laten wij bidden voor de bediening van 

David en Leah en voor Israël, de gijzelaars en hun families, maar ook 

voor de Palestijnen en de Hamas leiders en hun aanhangers. Voor 

vrede en troost en dat velen Jezus mogen leren kennen in deze 

moeilijke tijd van oorlog. 

Giften bestemd voor Israël worden naar David en Leah gestuurd. 

Valera deelt boeken en Bijbels uit. 



Ambreen schrijft 

Ik ben Ambreen Amir en geef les aan de Su-e-Asil School in Pakistan. Het is een 

bijzonder waardevolle ervaring om met jonge leerlingen te werken. Ik geef niet alleen 

les, maar vertel ook over de Liefde van Jezus Christus en over de mooie 

Bijbelverhalen. Ik ben erg dankbaar voor de hulp van Asian Care om deze kinderen 

een kans te bieden, zodat zij zowel intellectueel als geestelijk kunnen groeien en zich 

goed kunnen ontwikkelen.  

De kinderen doen het uitstekend op school. Wij zijn blij dat wij kwalitatieve goede 

lesboeken hebben. Het team, enkele hardwerkende onderwijzers, zet zich onvermoei- 

baar in voor het succes van de kinderen.  

Een van de gezinnen waarvan de kinderen bij ons op school zitten heeft grote 

financiële problemen. Ze konden de boeken en het schoolgeld op een andere school 

niet betalen en hebben de kinderen naar ons gebracht. Ondanks hun moeilijkheden zijn de kinderen een voorbeeld en 

blinken ze uit op school. De ouders zijn trouwe kerkgangers en de kinderen zijn altijd aanwezig. Ik dank God voor 

het onwankelbare geloof van dit gezin. Hoewel ze materiële armoede kennen, zijn ze geestelijk rijk, omdat Jezus 

Christus een centrale plaats inneemt in hun leven.  

Ik groet u en dank u in de naam van Jezus Christus. God zegene u allen!           Ambreen Amir 

Schoolmeubilair nodig  
Helaas zijn wij er niet in geslaagd om 

op verzoek van de onderwijzers o.a. 

45 schoolstoelen aan te schaffen. 

Tevens is het wenselijk om 5 

ventilators, 4 bureaustoelen en 4 

bureaus, 5 schoolborden en 

rolgordijnen te kopen. Hiervoor is 

een bedrag van 1500 euro nodig.  

 

Nadeem Din in Pakistan 
Vorige maand heeft Nadeem een kort bezoek mogen brengen aan Pakistan. Tijdens zijn bezoek heeft hij de scholen 

kunnen bezoeken. Het was goed om met de onderwijzers te kunnen praten en de kinderen te ontmoeten. De 

schoolboeken konden aangeschaft worden en de kinderen kregen allemaal een schooltas. De ouders en kinderen van 

de school van de steenfabriek ontvingen een maaltijd. De dankbaarheid en vreugde was enorm groot! 

   
 

 

 

 

 

 

 

Nadeem koopt 

schoolboeken 

Huidig schoolbord Oude ventilator 

Kinderen ontvangen een schooltas 

Ouders en kinderen van de steenfabriek 

ontvangen een maaltijd. 


