
   

 
  

Mission School Pakistan-Een Uitdagend Trimester 
 

Mission School Pakistan  
Het eerste  
trimester bracht 
onverwachte  
uitdagingen met  
zich mee. Hoe- 
wel ons dorp  
niet direct werd  
getroffen door  
geweld, veroor- 

zaakten het gebrom van drones en straaljagers, vooral ’s nachts,   
gevoelens van angst en onzekerheid. 
Ondanks deze uitdagingen blijven onze leerlingen schitteren door hun 
enthousiasme, veerkracht en nieuwsgierigheid. In een poging om hun  
wereld te begrijpen, begonnen velen papieren vliegtuigen te vouwen met  
het papier dat eigenlijk voor lesdoeleinden bedoeld was, een teder teken 
van hun verbeeldingskracht.  
Ons team begeleidt de leerlingen met voortdurend gebed. Er worden 
Bijbelverhalen verteld en Bijbelverzen gedeeld over oorlog. Ook wordt 
er gesproken over geloof en Gods bescherming. 
We zijn onze gemeenschap en vooral de ouders diep dankbaar voor hun  
moed en vertrouwen om hun kinderen toch naar school te blijven sturen. 
Uw steun aan onderwijs in moeilijke tijden is werkelijk inspirerend. 

We zijn ook blij om drie nieuwe leerlingen te verwelkomen, afkomstig uit  
een gezin in nood. Hun intelligentie en leergierigheid zijn indrukwekkend.  
Met de juiste begeleiding geloven we dat zij echte voorbeelden van hoop  
en doorzettingsvermogen zullen worden. 

Start van het Nieuwe Schooljaar 
Om ons schooljaar af te stemmen op het overheids schoolsysteem,  
hadden we gepland om in april 2025 te starten. Door een gebrek aan  
lesboeken en schoolmaterialen zijn we gestart met het versterken van  
basisvaardigheden in Urdu, Engels, Wiskunde en Godsdienstonderwijs. 
De officiële start van het nieuwe schooljaar staat nu gepland voor  
augustus 2025, wanneer alle benodigde materialen beschikbaar zijn. 

Zomerkampen 
Om de betrokkenheid en ontwikkeling van leerlingen voort te zetten,  
organiseren we zomerkampen tijdens de vakantieperiode. Deze kampen  
bieden: creatieve activiteiten, Bijbelverhalen, zingen en gebed. Wij willen 
de kinderen ook helpen groeien in zelfvertrouwen 

Dankzegging 
Wij danken u uit het diepst van ons hart voor uw ondersteuning.  
Dankzij uw vertrouwen en betrokkenheid kunnen wij levens veranderen  
en blijvende positieve impact maken in onze gemeenschap. Samen plan- 
ten we zaden van kennis, waardigheid en hoop. Uw steun, aanmoediging  
en gebed vormen de ruggengraat van dit werk. 
 
Pastor Nadeem K. Din  
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boom, die bij water geplant is, Hij merkt 
het niet als er hitte komt, zijn blad blijft 
groen. Een jaar van droogte deert hem  
niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. 
 
Toen het dagenlang meer dan 38 graden 
was, hebben wij allemaal zeker gemerkt 
hoe intens de hitte was. In de bovenge-
noemde tekst staat dat de man die op de 
HEER vertrouwt, gezegend is en zal zijn als 
een boom die bij water geplant is en niet 
merkt als er hitte komt en niet ophoudt 
vrucht te dragen. Stormen mogen komen, 
droogte kan toeslaan, maar deze boom 
blijft groen, draagt vrucht en verliest zijn 
kracht niet.  
Ik denk dat wij allemaal willen zijn als die 
boom. 

Wanneer er droogte is, groeien de wor- 
tels van een boom dieper de grond in,  
om water te vinden. Daardoor wordt de 
boom sterker en groter. Zo mogen ook  
wij, juist wanneer het ‘droog’ is onze 
wortels laten groeien, diep geworteld in  
de bron van leven, Gods aanwezigheid. 
Door ons vertrouwen op Hem te stellen 
vinden we stabiliteit, vrede en vruchtbaar-
heid, zelfs in moeilijke tijden. 
Laten we bewust leven vanuit dit vertrou-
wen, zodat ook wij als bomen zijn die 
blijven bloeien, geworteld in Gods trouw. 

Juist nu, in een tijd vol onzekerheid, 
hebben wij die houvast nodig waarop wij 
kunnen vertrouwen. God is als levend 
water, altijd stromend, altijd nabij. Hij is 
onze Hemelse Vader en wil ons elke dag 
helpen. 

Laten wij onze ogen gericht houden op 
Jezus en leren Hem in alles te vertrouwen. 
Dan zullen we vrucht dragen, ook in tijden 
van droogte.  

Ook al is het soms moeilijk en hebben wij  
af en toe vragen, maar laten wij geloven 
dat Hij alles doet medewerken ten goede 
voor hen die Hem liefhebben (Rom. 8:28).  

Elisabeth Verschoor-Eikenboom 
 

 

Jeremia 17:7,8 
Gezegend is de man 
die op de Heere ver-
trouwt, wiens 
vertrouwen de Heere 
is. Hij zal zijn als een. 

 

 



Naaischool-Pakistan 
Onze naaischool heeft opnieuw enkele jonge vrouwen opgeleid, die nu klaar zijn om hun eigen kleine bedrijfjes te 
starten. Een nieuwe groep enthousiaste meisjes is recent gestart.  
Om hen een comfortabele leeromgeving te bieden tijdens de zomerhitte, worden de lessen nu in de vroege 
ochtenduren gegeven. Zo kunnen wij doorgaan met de naailessen én zorgen voor het welzijn van onze leerlingen. 

Nieuws van David en Leah Oriz uit Israël 

2 Timoteüs 2:24-25 
Een dienaar van de Heer moet niet ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor iedereen, bekwaam 
om te onderwijzen, geduldig en met zachtmoedigheid hen terechtwijzen die zich verzetten, in de 
hoop dat God hen misschien tot inkeer brengt, zodat zij de waarheid leren kennen. 

Op 8 en 9 mei 2025 hadden wij, door Gods genade, opnieuw de mogelijkheid om voedsel, 
kleding en evangelisatiemateriaal uit te delen aan Holocaustoverlevenden, Joodse nieuwe 
immigranten die in Jezus geloven. De actie was succesvol en vreedzaam, ondanks het feit dat de 

oorlog in Israël en onze regio nog altijd voortduurt. We beschouwen het niet als vanzelfsprekend dat zoveel 
Holocaustoverlevenden kwamen, de nodige goederen ontvingen en geestelijk bediend werden. Deze keer konden 
we 170 voedselpakketten uitdelen. Ook hebben we aan iedereen t-shirts uitgedeeld voor de zomer. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Veel families, die zonder huis zitten en niets anders hebben dan de kleren die ze dragen, worden geholpen door 
verschillende Messiaanse organisaties. Zij proberen te voorzien in de basisbehoeften van deze families, die voorlopig 
in hotels verblijven, totdat er een permanente woonoplossing gevonden kan worden.  
We hebben samengewerkt met één van onze zonen, die een groothandelsbedrijf heeft en contact had met één van 
de hulporganisaties. Dankzij jullie vrijgevigheid en trouwe steun konden we een royale doos met toiletartikelen 
leveren aan 100 families, een belangrijke hulp op dit moment. 

 

 

Op de foto (links) zijn enkele van onze vrijwilligers te zien die hard werken om de pakketten samen te stellen. Van 
links naar rechts: een PhD-student uit Nigeria en twee ex-verslaafden uit Rusland, allemaal broeders in de Messias. 
Alleen God kan zo’n unieke groep gelovigen samenbrengen: mensen die samenwerken, samen bidden en aanbidden 
en elkaar liefhebben in de Heer. Op de middelste foto zien we zuster S, een nieuwe immigrante uit Oekraïne. Ze was 
erg eenzaam in Israël en depressief. Leden van de gemeente, die haar buren zijn, raakten met haar bevriend en 
namen haar mee naar een sabbatsbijeenkomst. Daar vond ze eeuwig leven, een doel en een familie. Ze helpt ons 
sindsdien trouw en is aanwezig bij elke activiteit en bijeenkomst. Op de rechtse foto zijn de 170 voedselpakketten. Elk 
voedselpakket wordt verpakt in een tas waarop staat:"Vrede Vreugde Liefde" uit Galaten 5:22 
We hadden een voedseluitdeling gepland voor de Holocaustoverlevenden, die precies viel tijdens de 12-daagse 
oorlog. Uiteraard moesten we dit annuleren, omdat het veel te gevaarlijk was voor de oudere Holocaust-
overlevenden om hun huizen te verlaten. Iedereen was door de civiele bescherming bevolen om in de buurt van hun 
schuilplaatsen te blijven. 
 

 

 


