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REISVERSLAG HERMAN KESTING 

 

Strijd de goede strijd  van het geloof. Grijp naar het 

eeuwige leven, waartoe je ook geroepen bent en de 

goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1 

Tim. 6:12 

 

Pakistan. De pandemie was in Europa in de beginnende 

fase. Wij geloofden dat God de weg zou wijzen en de weg 

zou banen. Iedereen moest worden gescand op koorts. 

Gelukkig kwamen wij goed aan.  

 

Aardige mensen 

Wat direct opvalt in Pakistan is de  gastvrijheid. Er wordt 

overal goed voor je gezorgd. Altijd wordt er thee gemaakt 

en ook gegeten. Al moet je wat geduld hebben voordat het 

klaar is want het komt 

niet uit de magnetron.   

Het wordt met hout 

onder een pan in een 

primitieve 8keuken9 met 
veel liefde bereid (zie 

foto)  

Mensen willen graag 

met je praten  of met 

jou op de foto en zijn 

blij als ze je een hand 

kunnen geven. Dat 

mocht toen nog! Alleen 

het verkeer was even 

goed wennen. Niet alleen dat iedereen links rijdt maar 

vooral omdat er verder weinig regels te bekennen waren. 

Achterlichten zijn er in alle kleuren, als ze er al zijn. De 

toeter is uiterst essentieel om aan het verkeer te kunnen 

deelnemen omdat iedereen zijn nabijheid kenbaar maakt 

door de toeter. Het is echt een wonder dat er geen 

aanrijding heeft plaatsgevonden. Lof aan de Heer en ook 

dank aan de oplettende chauffeurs. 

Ook rijden mensen niet alleen in de bus, maar ook bovenop 

de bus. Dat zijn dan weer de goedkopere zitplaatsen, maar 

je moet je wel goed vasthouden. 

Lahore is een stad met ongeveer 3 miljoen inwoners 

en  waarin het stikstof en CO2  gehalte volgens mij dat van 

iedere plaats in Nederland verre overtreft.  Zo was ieder 

uitstapje een avontuur op zich vooral toen het ook nog ging 

regenen. 

 

 

 

Persoonlijk 

 

Psalm 36:10-11  

want bij U is de 

 bron van het leven, 

 door Uw licht zien wij licht. Toon aan Uw 

getrouwen gedurig uw liefde, aan de 

oprechten van hart Uw gerechtigheid 

 

Ik ben Ramz Hababa en zit sinds kort in het 

bestuur van Stichting Asian Care. Ik ben 

geboren in Irak en woon sinds het jaar 

2000 in Nederland. Op mijn 14e ben ik 

gevlucht vanuit Irak met mijn ouders en 

twee broers en twee zussen. Wij kwamen 

aan in Amsterdam en werden met een bus 

naar Ter Apel gebracht. Daarna werden wij 

naar het asielzoekerscentrum in Krimpen 

aan den IJssel gebracht en kregen drie 

kamers toegewezen. Wijlen Elisha Samuel 

uit Pakistan, die jarenlang met de 

OostEuropa Zending heeft samengewerkt 

en destijds de Mission Church leidde, 

bezocht ons. Wij stonden open voor het 

evangelie en al gauw bezochten we 

regelmatig de zondagse dienst. Na een 

Arabisch sprekende conferentie te hebben 

bijgewoond, besloot mijn moeder, Silvana, 

zich te laten dopen. Daarna hebben mijn 

vader, mijn zus en ik ons ook laten dopen. 

Als Aziaat voel ik mij zeer betrokken met de 

projecten van Asian Care. Ik mag mij 

verblijden omdat ik ook Het Licht mocht 

ervaren en sinds 2004 wederom geboren 

Christen ben. En dat betekent voor mij 

zoals de Psalm het zegt: Want bij U is de 

bron van het leven, door Uw licht zien wij 

licht. Inderdaad, ik zie het Licht en ik mag 

ook het licht van Christus laten schijnen in 

mijn leven. Ik ervaar door de Liefde van de 

HEER dat Hij werkt door de projecten van 

Asian Care en dat wij het licht mogen 

schijnen voor velen in Azië. Ja Heer, mijn 

gebed is dat U de donateurs van Asian Care 

rijkelijk zegent, met veel verwachtingen, 

doordat U gedurig uw liefde toont aan Uw 

getrouwen, en aan de oprechten van hart 

Uw gerechtigheid geeft. 

Ramz Hababa              
 

Juni 2020



Ontmoetingen 

Voor vele Pakistani is het leven echter niet eenvoudig. Het dagelijks zien rondkomen is toch de grootste zorg voor 

velen. Er heerst nog steeds een soort kasten maatschappij waarin het heel moeilijk is om naar een hogere level te 

komen. Voor christenen komen daar nog andere moeilijkheden bij. 

Op het eerste gezicht lijkt er vrijheid van Godsdienst te zijn en worden er zelfs kerken beschermd door militairen. In 

sommige wijken  zijn er zelfs wel honderd kerken of kerkjes actief. Ook 

worden de kerkelijke activiteiten goed bezocht. Via Youtube  en 

internet worden uitzendingen gemaakt met prediking en muziek en 

zijn vele christenen zeer actief. Problemen doen zich echter vaak voor 

in de landelijke gebieden. In de dorpen is er spanning tussen moslims 

en christenen. Vaak gebeurd het dat een moslim jongeman wil 

trouwen met een christen meisje. Het meisje zegt dan nee, want zij wil 

met een christen trouwen.  Vaak wil de jongeman dan toch zijn zin 

doordrijven en zal met behulp van de imam dan de familie van het 

meisje bedreigen of zelfs gaan beschuldigen van blasfemie, dat wil 

zeggen het in een kwaad daglicht stellen van de islam. De gevolgen zijn 

dan voor de christen familie van het meisje niet te overzien en daarom 

zal het meisje dan toch instemmen. Nadat zij dan zwanger is, wordt ze vaak verstoten en leeft zij als het ware tussen 

wal en schip, omdat zij ook vaak in de christen kringen niet meer mee kan doen. 

 

 
 

De kleine christen gemeenschappen proberen zich op allerlei manieren te weren. Dat begint op school. Door sterk te 

staan in het geloof en de islam met argumenten te kunnen weerleggen.  Kinderen leren de teksten uit de Bijbel maar 

ook de houding van Christus. Ik was erg geraakt toe een groep kinderen een strijdlied zong en aan het einde hun 

tegenstanders omarmden. Zij hadden de boodschap begrepen; hebt uw vijanden lief en  zegent wie u vervolgen. 

De scholen spelen dan ook een belangrijke rol in de christelijke gemeenschappen. Doordat kinderen naar school 

kunnen gaan lopen ze daardoor minder risico op straat.  

 

De scholen zijn dan ook zes dagen per week geopend en op de zevende dag wordt er als het even kan zondagschool 

gehouden. Wij zijn dan ook dankbaar dat wij enkele scholen kunnen 

ondersteunen, zodat de kinderen kunnen leren. Elke dag beginnen 

de lessen met gebed en wordt ook over de Liefde van God 

gesproken.  

Voor 10 euro kunt u een kind ondersteunen om naar school te gaan. 

Ja, ik wil het mogelijk maken voor een kind om naar school te gaan  

Ik maak maandelijks een gift over van 10 euro 

Ik maak per kwartaal een gift over van&& euro 

Ik maak eenmalig een gift over van&&&&euro 

Ik machtig Asian Care om het bedrag af te schrijven van mijn rekening: 

 

 

Naam&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Adres&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.handtekening 

 

Iban&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.datum&&&&&&&&&&.. 
 

 



 

LEVENSMIDDELENPAKKETTEN VOOR CHRISTENEN IN PAKISTAN 

   
 

 

Als predikant heb ik,  Nadeem Kingson Din,  veel contacten in Pakistan. Door mijn rol word ik benaderd door veel 

mensen met problemen. Een van die problemen is de hongersnood  door het Coronavirus. Op dit moment zitten 

veel van onze  broeders en zusters daar zonder eten. Vanuit de overheid en door lokale stichtingen wordt er wel 

eten uitgedeeld aan de mensen die hun hoofd niet boven water kunnen houden. Christenen worden echter daarvan 

uitgesloten wanneer zij hun deel van het eten komen halen. Ze worden uit de rijen bij de voedselbanken gehaald en 

worden gedwongen om hun geloof af te zweren en de Islam te aanvaarden. Dit is onmenselijk en lijkt onwaar. Maar 

toch is dit vaak de werkelijkheid! 

Veel mensen zijn dagloners en krijgen voor het arbeid van diezelfde dag uitbetaald. Sinds de lock down kunnen zij 

niet werken en dit betekent dat zij helemaal geen inkomsten hebben.  Deze problemen leggen onze broeders en 

zusters bij de lokale kerken neer omdat zij vanwege hun geloof in Christus van de overheid en de lokale stichtingen 

geen hulp ontvangen.  

Ik wil hier wat tegen doen. Met hulp van Asian Care hebben wij vorige maand aan zo9n 130 gezinnen levensmiddelen 
kunnen geven.  Samen met andere lokale predikanten in Pakistan willen wij ervoor zorgen dat de mensen niet 

omkomen van de honger of het virus. Wij willen graag weer voor deze gezinnen, ouderen en kleine kinderen, geld 

inzamelen om weer voedselpakketten te kunnen geven. Alle kleine beetjes helpen en worden erg gewaardeerd door 

de gezinnen. Wilt u ook vooral voor de gezinnen bidden! 

 

 

 

Naaischool Klasawala 

In de plaats Klasawala hebben ze ons gevraagd om een naaischool te openen. In dit dorp hebben veel vrouwen geen 

werk. Een naaister is bereid om de arme vrouwen naailes te geven. Om te beginnen willen wij 5 naaimachines 

aanschaffen. Om dit project te starten is er een bedrag nodig van rond de 700 euro, dat is inclusief tafels en stoelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISRAEL 

Ook Israël heeft last van het virus. Veel kleine bedrijven zijn failliet 

gegaan en voor velen is het moeilijk om de rekeningen van de 

vaste voorzieningen te betalen. Zendingsvrienden, David en Leah 

Ortiz, helpen overlevenden van de Holocaust om die rekeningen 

te betalen en om voedselpakketten te geven. Op de foto zijn wij 

op bezoek bij een vrouw die de Holocaust overleeft heeft. Wij zijn 

dankbaar dat wij onlangs hiervoor ook een gift konden 

overmaken. De nood is nog steeds erg groot, mocht u een gift 

hiervoor over willen overmaken, vermeldt u dan bij uw gift 

8levensmiddelen Israël”.   
 

Naast het helpen en evangeliseren onder de Holocaust overlevenden, houden ze ook bijbelstudies. David en Leah 

hebben hun levens vaak geriskeerd, om de Liefde van Jezus aan de bevolking in Israël door te geven.  Omdat ze 

Mesiaanse joden zijn, werden ze door velen gehaat. In 2009 , werd een bom gestuurd naar hun appartement. Hun 

zoon, Ami die 15 jaar oud was, nam het pakket in ontvangst. De bom ontplofte midden in de keuken.  Ami was zeer 

zwaar gewond (zie foto onder). Dat hij vandaag in leven is, is een aaneen schakeling van wonderen geweest en een 

getuigenis voor Israël.  Ami is aan de dood ontsnapt en heeft in 

3,5 jaar tijd 15 operaties moeten ondergaan.  Amy is vier jaar 

geleden afgestudeerd in psychologie aan een universiteit in de 

Verenigde Staten. Hij bleef daar en werkte drie jaar als 

maatschappelijk werker, één jaar bij de kinderbescherming, één 

jaar als maatschappelijk werker voor dakloze veteranen uit Irak 

en Afghanistan. Daarna heeft hij een jaar als counselor gewerkt 

in een gevangenis voor tieners die moord en gewelddadige 

misdaden had gepleegd. Nu studeert hij voor zijn Masters in 

maatschappelijk werk en werkt als counselor in een school voor kinderen die zeer slechte gedragsproblemen hebben 

en niet naar een gewone school kunnen. In september zal Ami zijn studiejaar afronden.  Wij willen uw gebed vragen 

voor de bediening van David en Leah, maar ook van Ami, dat God hem mag gebruiken om harten te bereiken met de 

Liefde van Jezus en zij net als Ami de mensen mogen vergeven, die hun veel pijn hebben aangedaan! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op visite bij David en Leah Ortiz 
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