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HULP VOOR SYRIE

Sait en Maha zijn een voorgangersechtpaar uit Syrié€ van een
Arabischsprekende kerk in Nederland. Sait komt uit Aleppo en heeft
contact met betrouwbare voorgangers in Aleppo die hun kerken
hebben opengesteld voor slachtoffers die door de aardbeving en
de oorlog zijn getroffen. Er worden levensmiddelen uitgedeeld en
degenen die geen slaapplek hebben, kunnen er overnachten. Sait
en Maha vertrekken10 april D.V. naar Libanon en van daaruit gaan
ze 0.a. naar Aleppo. De situatie in Syrié is verschrikkelijk. Niet alleen
vanwege de aardbeving, maar ook vanwege de oorlog, die al sinds
2011 woedt. Delen van Syrié zijn bezet door Turkije, Iran of de V.S.
In Noord Syrié is de watervoorziening afgesloten. Degenen die zich
het konden veroorloven hebben waterputten geslagen. Velen
moeten nu flessen met water kopen. In 2011 verdiende een
ambtenaar nog ongeveer 280 euro per maand en nu verdient die
tussen de 12-25 euro. Goederen kunnen niet meer geimporteerd of
geéxporteerd worden. Er is veel hulp nodig. Velen zijn dakloos.
Tenten, matrassen en opklapbedden zijn hard nodig.
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Er zijn veel weduwen met kinderen, maar ook weduwen die alleen
zijn en van niemand hulp ontvangen. Wij willen proberen om hun
te helpen voor een langere periode. Twee van de weduwen zijn
Jamila en Meis. Jamila is alleen en kan moeilijk lopen. Meestal
kruipt zij. Zij heeft zorg en medicijnen nodig. Zij heeft geen inko-
men. Een rolstoel zou een enorme zegen voor haar zijn. Een goede
rolstoel kost ongeveer 200 euro. Meis heeft vier kinderen. Ze is
schoonmaakster en verdient nog geen 20 euro, waar ze niet van
rond komt. Wij zoeken sponsors voor Jamila, Meis en nog enkele
anderen die wij voor minimaal één jaar met 20 euro per maand
willen ondersteunen (zie geleide brief voor meer informatie).
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Persoonlijk

Ik de Weg, de Waarheid
en het Leven.

Johannes 14:6
Binnenkort is het Pasen.
De opstanding van Jezus
Christus uit de dood
wordt dan wereldwijd
door christenen gevierd.
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Geloven wij ook echt dat Jezus is opge-
staan en leeft? Handelen wij ook naar
wat wij geloven of twijfelen wij nog
vaak? Wanneer je in een huwelijk twij-
felt dat je vrouw of man van je houdt en
je trouw blijft, kunnen de gedachten eraan
alleen al je vreugde stelen en je zwak en
angstig maken. Twijfel kan je neer-
drukken. Laat het niet zo zijn met ons
geloof in Jezus! Toen Maria het goede
nieuws kwam brengen aan de discipelen,
kreeg hun geloof een nieuwe impuls.
Alleen Thomas geloofde haar niet. Hij
moest Jezus eerst zien. Laten wij geen
Thomas zijn, dat wij eerst moeten zien en
dan pas geloven. Laten wij geloven wat
Jezus heeft gezegd, dat Hij de Weg, de
Waarheid en het Leven is. Dat Hij is
opgestaan uit de dood en leeft! Het geloof
in Jezus kan bergen verzetten en er kun-
nen wonderen gebeuren! Net zoals bij de
vrouw die 12 jaar lang ziek was en bloed
vloeide. Zij werd door haar geloof in één
keer genezen toen zij het kleed van Jezus
aanraakte (Markus 5:24-35)! Veel
christenen die vervolgd worden in landen
zoals China of Saudi Arabié hebben een
groot geloof en twijfelen absoluut niet aan
Gods woord. Hun geloof in Jezus is het
kostbaarste wat ze hebben en ze zijn be-
reid om alles en zelfs hun leven er voor
op te geven. Hij heeft Zijn Liefde voor
een ieder aan ons bewezen, door aan het
kruis te sterven. Laten wij onze liefde aan
Hem bewijzen door voor Hem te leven en
niet te twijfelen aan Zijn Liefde en de
belofte dat Hij ons nooit zal begeven,
noch zal verlaten! Jezus heeft de dood
overwonnen en leeft! Met Hem zijn wij
meer dan overwinnaars!

Wij wensen u gezegende Paasdagen toe!
Elisabeth Verschoor-Eikenboom



OPROEP TOT GEBED VOOR ISRAEL

Shaloom aan iedereen
Zoals velen van u weten werd er in 2008 een bom bij ons huis afgeleverd in een Poerim mand door de Joodse terrorist Yaakov
(Jack)Teitel. Deze bom verwondde onze zoon Ami, die toen 15 jaar was, zeer ernstig. Door Gods genade overleefde hij en
overwon hij zijn verwondingen. Het lichaam van Christus in Isra€l en wereldwijd hielp hem en ons om te herstellen en weer op
onze benen te staan op elk gebied. Dit gaat over teveel dingen om op te noemen maar wij zijn daar immens dankbaar voor. Ami
verbleef vijf en een halve maand in het ziekenhuis en heeft tot nu toe minstens 20 operaties ondergaan. Hoewel vergeving het
middelpunt was voor ons herstel dat voorkwam dat wij tweemaal slachtoffer zouden worden. Uiteindelijk werd Yaakov Keitel
opgepakt en gearresteerd in augustus 2009. In zijn getuigenis vertelde hij dat hij ons had uitgekozen, omdat hij voelde dat wij het
meest radicaal en actief waren. In zijn woorden: “missionerend”. Het was zijn doel om ons te doden, maar helaas werd Ami
verwond.
Eén van de advocaten van zijn team vergoelijkte zijn daden door te zeggen: “wij zijn allemaal Jaacov Teitel”, dat was Itamar Ben
Guir. Er is een video waarin hij zijn betrokkenheid uitlegt voor hulp aan opgesloten Joodse terroristen die veroordeeld zijn voor
moord waaronder Yaacov Teitel, die ook twee Palestijnen in koele bloede heeft vermoord en nu een straf uitzit van 90 jaar onder
andere voor de poging tot moord op Ami Ortiz. Ons gebed is dat er een dag komt om met Yaakov te kunnen spreken en dat hij
gered mag worden.
Een organisatie die geleid wordt door Moshe Orbach brengt geld bijeen voor Joodse terroristen zoals Yaakov Teitel, die zij als
helden beschouwen. Dit geld wordt gestort op rekeningen van gevangenen die veroordeeld zijn voor Joods terrorisme.
Eén van de oudere leden van deze organisatie is Hanmal Dofman, de rechterhand van Minister Ben Gavir van Otzma Yehudit
(Joodse Kracht, politieke partij), momenteel de Minister van Nationale Veiligheid. In de Knesseth wordt gewerkt aan een wet die
evangelisatie (en bekering) onder Joodse mensen strafbaar maakt. Bidt dat deze wet niet zal worden aangenomen. De gelovigen
in de Messias in Israél staan onder grote druk. Bidt voor onze broeders en zusters.

Door David Ortiz

MISSION SCHOOL PAKISTAN

De kinderen in Pakistan doen het goed op school. Ondanks dat ze uit arme gezinnen komen en de ouders vaak geen schoenen of
warme kleding kunnen kopen, blijven de kinderen toch komen ook in de koudere maanden. Eén van de kinderen had alleen maar
slippers en omdat het koud was heeft het kind schoenen geleend van één van de ouders die veel te groot waren. Ondanks de
armoede zien wij dat de kinderen met plezier naar school gaan, omdat ze veel leren, ook over Gods Liefde. De kinderen zijn blij
met het onderwijs, maar de christelijke liederen en de bijbel verhalen vinden ze helemaal prachtig. De onderwijzers zien dat de
kinderen vooruitgaan en veranderen.

Bij de kinderen waarvan de ouders in een steenfabriek werken, is er ook vooruitgang. De oudere kinderen kunnen nu zelfs de
ouders financieel advies geven! Ze vertellen hun ouders hoe ze met het geld om kunnen gaan en hoe ze van de schulden af
kunnen komen. Dankzij het onderwijs, kunnen de kinderen straks een betere baan vinden en hoeven ze niet net zoals hun ouders
in een steenfabriek te blijven werken. De ouders zijn dankbaar dat de kinderen naar school kunnen. Door Nadeem Din
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